Smelnevoorjaarstocht 2024

Van Kampen naar Amersfoort van 30 april tot en met 5 mei.

Op 29 april verzamelen 10 schepen zich in Kampen om de dag daarna deel te nemen aan de
traditionele Voorjaarstocht. Die middag vindt ook de jaarvergadering van de club plaats in de Taverne
van de Koggewerf. ’s Avonds eten we met elkaar in restaurant Vier aan de lJsselkade in Kampen.

De deelnemers aan de tocht:

Gunter Kellner en Birgit met Viking

Bernfried en Johanna Wernemann met Buttje
André van den Broek met Vison

Johan en Marieke Michorius met Fajoma
Wim en Corrie Nieuwhoff met Neeltje Willem
Simon en Akke Vis met Allure

Ruurd en Appie Hollema met Nynke
Meindert en Eggie Klopstra met Manatee

Ed en Hanny Riege met Blue Horizon

Jaap en Dicky Vreugdenhil met Duet

Gerrit en Angela Lansink met Allure (vlet)




Dag 1, 30 april 2024

We varen uit met 10 schepen. Jaap en Dicky Vreugdenhil hebben nog andere verplichtingen en
sluiten in Harderwijk aan bij de groep.

We vertrekken om 9.30 uur uit Kampen naar Elburg. Bernfried Wernemann heeft van te voren
aangegeven wat de volgorde van varen wordt. Een prachtige tocht en het is zo waar Smelne weer. Het
zonnetje is er bij.

Een Armada van Smelne schepen. Met Buttje voorop en
aan het einde van de Armada de Blue Horizon als
“bezemwagen”. De tocht gaat voorspoedig. Met alle
schepen kunnen we in 1 x door de Reeve sluis. Het is
nog erg rustig op het water. Dat heeft w.s. alles te
maken met het weer van de afgelopen tijd. Koud en
weinig zon.

We zijn om 13.30 uur in Elburg. De organisatie heeft een
mooi plekje gereserveerd in de stad. Er is 80 meter kade
vrij gehouden voor onze club. We moeten wel dubbel
liggen maar dat is geen enkel probleem. We hebben
veel bekijks en een enkeling heeft in de gaten dat het
gaat om een tocht van 10 schepen van het zelfde merk
(Smelne). Elburg is een leuke stad met leuke winkeltjes
en natuurlijk wordt er ook weer geshopt en een
borreltje gedronken op een van de vele terrassen. De
stemming zit er meteen goed in.

We blijven 2 dagen in Elburg.




Dag 2, 1 mei 2024

In Elburg vliegt de temperatuur die dag omhoog naar 25
graden. Het is even wennen na de kou van de afgelopen
weken maar goed weer went snel. De winterjas kan uit. ’s
Morgens is er een wandeling door de stad georganiseerd met
een gids die heel veel weet te vertellen over Elburg. Toch
leuk zo’n gids die met veel enthousiasme vertelt over het
mooie Elburg. Aan het einde van de stadswandeling verslapt
de aandacht een beetje maar de reacties zijn nog steeds
positief.

’s Avonds wordt er gegeten in stadscafe De Tapperij in Elburg.
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Dag 3, 2 mei 2024

We varen om 9.15 uur naar Harderwijk en ook nu weer een heerlijke tocht. We krijgen om 12.00 uur
een gereserveerde plek vlakbij het Dolfinarium. Het is heerlijk zomerweer. Jaap en Dicky Vreugdenbhil
liggen er al, en vangen ons op.




‘s Middags brengen we een bezoek aan het Marius van Dokkum museum. We worden in 2 groepen
opgesplitst. Het is een klein museum maar zeker de moeite waard. Na afloop is het echt weer voor
een terrasje of shoppen in Harderwijk.

’s Avonds staat er een steigerborrel gepland met
hapjes die door een aantal deelnemers zijn
voorbereid. De lucht dreigt maar het lukt ons om
nog voordat het gaat regenen alle hapjes
“burgemeester te maken”. Als het dan te koud
wordt zoeken we de schepen weer op. De laatste
borrels worden aan boord gedronken.

Dag 4, 3 mei 2024

Jammer, jammer. De geplande fietstocht kan niet doorgaan. Het weer is slecht, en het blijft de hele
dag regenen. Daarbij waait het ook behoorlijk

Andre gaat met Dicky op zoek naar passend schoeisel. Dicky kent een goede schoenenzaak en Andre
komt terug met perfect zittende schoenen.

Ook de broodjes eten op de steiger met salades die door de deelnemers klaargemaakt zouden
worden, gaat niet door. Door snel schakelen van de organisatie kunnen we ’s avonds aanschuiven bij
restaurant Johannes Kok in Harderwijk. We hebben voortreffelijk gegeten. Een echte aanrader voor
wie nog eens een keer in Harderwijk komt.




Dag 5, 4 mei 2024

We varen naar Spakenburg. Het is nu nog prachtig weer. De groep wordt vandaag opgesplitst omdat
we niet met z’'n allen in 1 keer door de sluis kunnen. De sluis is te klein. De 1° groep vertrekt om 10.00
uur en de 2° groep om 11.00 uur. Gelukkig hebben Corry Nieuwhoff en Johanna Wernemann dan nog
even tijd om een Microvezel wringmop te halen bij de Action. De mannen gaan mee om
ondersteuning te bieden. Er worden zelfs 5 moppen gekocht. Dat kan als ze per stuk 3 Euro kosten. Zo
mag er ook nog eens eentje sneuvelen. (Wat de volgende dag dan ook gebeurt.)
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De 1° groep vindt in plekje aan bakboordzijde in Spakenburg en er is zo veel ruimte dat ook de rest
daar later een plek vindt.

Door de slechte weersvoorspellingen heeft de organisatie besloten ook de BBQ te cancelen. Later
blijkt dat een hele goede beslissing. Als we gezellig bij een Italiaans restaurant zitten gaat het
regenen. De regen valt met bakken uit de lucht.

Bernfried Wernemann is deze avond de taxi
boot. Met de kleine Buttje worden een aantal
deelnemers keurig in het centrum van
Spakenburg afgezet en later weer teruggebracht
naar de boot, al is de taxirit niet helemaal droog
verlopen. De kleine Buttje is n.l. een open boot
en tijdens de rit blijft het regenen. Wel prachtig
geregeld.

Dag 6, 5 mei 2024

Bevrijdingsdag en om 9.30 uur vertrek naar Amersfoort.
We varen het laatste stuk over de rivier de Eem. De Eem
is ongeveer 18 kilometer lang, en is de enige Nederlandse =~
rivier die begint en eindigt in ons land.

Het is de laatste dag van onze Voorjaarstocht. De
uitschieters met 25 graden in Elburg worden niet gehaald.
Het is deze dag niet erg warm. Maaike ten Brink staat ons
op te wachten in Amersfoort. Hoewel zij de Smelne
hebben verkocht, zijn zij nog steeds belangstellend naar




onze groep. Dat is ook de reden dat zij ‘s avonds
aanschuiven bij het diner in een Italiaans restaurant Oliva.

Birgit en Giinter trakteren ons die middag op een lekker hapje. Dit was bedoeld voor de barbecue
die niet door is gegaan maar het smaakt ook nu uitstekend.

Na het diner, aan het einde van de avond, neemt Johan Michorius nog even het woord. Hij spreekt
namens alle deelnemers zijn dank uit aan Ed, Hanny, Bernfried en Johanna voor het organiseren van
deze prachtige tocht. Aan de organisatoren wordt een presentje aangeboden door Marieke Michorius

en Eggie Klopstra.

’s Avonds worden we getrakteerd op een mini
trekzakconcert van Appie en Ruurd Hollema op
de steiger bij de Nynke.




We kijken uit naar de volgende tocht die in het najaar zal zijn, en we hopen natuurlijk dat we ook dan
weer kunnen rekenen op veel deelnemers. Er is weer veel bijgepraat en de stemming is alle dagen
opperbest geweest.

6 mei 2024 (maandag)

Tijd om afscheid van elkaar te nemen. Tot ergens in oktober.

Appie Hollema
en
Akke Vis



