
 

 

Verslag van de najaarstocht starteiland Sneekermeer – Joure – Workum 

Donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober 2023 

 

Deelnemers 

Allure   Gerrit en Angela Lansink/Veltkamp 

Allure   Akke en Simon Vis    organisatie 

Buttje   Bernfried & Johanna Wernemann      

Mascotte  Ake & Mattie Postma 

Neeltje Willem  Wim & Corrie Nieuwhoff 

Nynke   Ruurd en Appie Hollema 

Trijntje   Frans Armee 

Viking   Gunther Kellner + gasten 

Camper   Ale en Corrie Oosting 

   Joep en Maaike ten Brink   organisatie 

 

 

De voorbereiding 

Op verzoek van het bestuur hebben wij, Akke en Simon en Maaike en Joep, ons bereid verklaard om 

de najaarstocht te organiseren. Een korte tocht in Friesland als afsluiting van het seizoen 2023. 

De grote afstand tussen onze domicilies bleek helemaal geen bezwaar te zijn. Ook omdat Maaike en 

Joep regelmatig in Friesland waren te vinden. En natuurlijk zijn afstanden geen probleem meer als je 

gebruik maakt van je telefoon, mail en WhatsApp en bovendien wat creativiteit om elkaar drie keer 

persoonlijk te ontmoeten. 

Tijdens onze eerste bijeenkomst werd al snel de route bepaald en de taken verdeeld. Joep en Maaike 

namen bestemming Joure voor hun rekening en Simon en Akke de bestemmingen Starteiland Sneek 

en Workum. 

Dan ligt er een mooie najaarstocht op tafel en leuke contacten tussen de organisatoren. (Helaas 

hebben Joep en Maakte een ander schip gekocht waardoor zij niet langer lid zijn van onze club.) 

Wij (Akke en Simon) vonden het een leuke ervaring om deze tocht mede te organiseren. 



 

 

Donderdag 28 september aankomst op de jachthaven van het starteiland Sneekermeer 

Een start dag met een aantal problemen. Joep en Maaike moeten verstek laten gaan vanwege COVID. 

Omdat het pontje naar het starteiland op deze dag niet vaart kon ook het programma niet worden 

afgegeven. Deze hebben ze neergelegd bij de Orangerie in Joure. 

Ook konden Ale en Corrie met hun camper niet op het eiland komen. Zij zullen op vrijdag aansluiten 

in Joure.  

In de loop van de middag melden de deelnemers zich op de verlaten jachthaven van het starteiland. 

In het programma stond een steigerborrel die we, met toestemming van de havenmeester, hebben 

genuttigd onder de terrasoverkapping van het restaurant. Een goede plek voor een fijne ontmoeting 

en start van de najaarstocht 2023. 

 

Steigerborrel op starteiland Sneekermeer 

 

Vrijdag 29 september vertrek naar Joure passantenhaven 

Vertrek rond 10:30 uur voor een uurtje varen naar Joure. In de passantenhaven zijn aanlegplaatsen 

gereserveerd, maar aan de buitenzijde vinden we voldoende plek, wel zonder stroom. Voor één nacht 

was dat voor niemand een probleem. Van de festiviteiten die in de afgelopen dagen daar 

plaatsvonden zien we alleen het vertrek van het materieel. Toen we aankwamen stond Ale ons al op 

te wachten. 



 

Passantenhaven Joure 

In de middag brengen we een bezoek aan het museum Joure (voorheen DE museum). Ontvangst met 

koffie/thee met een stukje oranjekoek. Daarna onder begeleiding van een gids een rondleiding door 

het museum.  

Daarna was er voor iedereen nog voldoende tijd om Joure verder te verkennen en/of boodschappen 

te doen of met elkaar ergens een terrasje te pakken in afwachting van het avondeten. 

Voor het avondeten worden we opgewacht in Pizzeria Sardegna in de Midstraat. De keuze moest van 

tevoren worden doorgegeven. Dat dit plaats vond van een oude kaart en inmiddels een nieuwe kaart 

met nieuwe codes was ingevoerd was een kleine uitdaging die snel door de organisatoren werd 

opgelost. Ook Johan en Marieke Michorius waren er in Joure bij. 

 

Zaterdag 30 september vertrek naar Workum 

Het vertrek staat gepland voor 10:00 uur. Het is een langere tocht naar Workum en we willen gunstig 

aankomen voor wat betreft de (spoor)brug tijden. Het was prachtig mooi weer en een mooie route. 

Op de Langweerder Wielen kwamen we nog een andere botenclub tegen (richting Joure) met ca. 20 

schepen. We waren op tijd vertrokken. 

Onderweg nog de nodige informatie over bezienswaardigheden langs de route door Simon Vis. 

In Workum was ligplaats gereserveerd bij Workum watersport. De ontvangst door het personeel van 

deze jachthaven was geweldig. Elk schip werd snel geholpen bij het aanmeren zodat elke ruimte kon 

worden benut. Het past allemaal precies.  En er was ook een mooie plek voor de camper van Ale en 

Corrie. 

De middag en de avond was vrij te besteden.  

 



  

Jachthaven Workum watersport 

  

Jachthaven Workum watersport …. 

  



In plaats van een spontane steigerborrel heeft één van de deelnemers samen met de 

jachthavenbeheerder een BBQ geregeld met vlees en een BBQ van de lokale slager. Een heftruck 

kwam eraan te pas om tafels te verplaatsen en er nog een tafel bij te zetten. Een goede actie van Ake! 

  

en een spontane BBQ  

 

Zondag 1 oktober de laatste dag van de najaarstocht in Workum 

Voor de ochtend stond er nog een fietstochtje op het programma voor de liefhebbers. 

 

Voorbereiding op de fietstocht 

  



Voor de middag een bezoek aan het vernieuwde Jopie Huisman museum. Een boeiend bezoek met 

vele werken van Jopie en een film die het geheel met elkaar verbond.  

  

 

Het slotdiner van deze najaarstocht werd gehouden in restaurant Folkerts (naast museum Jopie 

Huisman). 

En wat niet mag ontbreken bij een slotdiner is het in het zonnetje zetten van de organisatoren en 

daarbij een klein presentje. Door het ontbreken van Joep en Maaike ten Brink kregen Simon en Akke 

de opdracht mee om aan hen ook de dank voor de organisatie over te brengen en natuurlijk een 

presentje. 

  

Dan toch de beide organisatoren op de foto’s in beeld. Dank! 

 

Op maandag 2 oktober, zo rond de klok van 09:00 uur (openingstijd van de eerste brug), vertrokken 

de deelnemers met verschillende bestemmingen. Het was een mooie tocht, mooi weer en veel 

gezelligheid. We kijken in spanning uit wat er gaat worden georganiseerd voor 2024. 

Simon en Akke Vis, Frans Armee 


