
 
 

Smelnevoorjaarstocht 2023 

 
Van Delfzijl naar Bremenhaven. Van 28 april tot en met 9 mei. 
 
We starten het programma met op donderdagavond de Algemene Leden Vergadering.  
 
De deelnemers aan de tocht: 
Günter Keller met Viking 
Bernfried en Johanna Werneman met Buttje 
André en Annemie van den Broek met Vison 
Joep en Maaike ten Brink met Buitenhaven 
Johan en Marieke Michorius met Fajoma 
Wim en Corrie Nieuwhoff met Neeltje Willem 
Simon en Akke Vis met Allure 
En onze campervrienden: 
Ale en Corrie Oosting  
Ruurd en Appie Hollema 
 
Het plan is vrijdag om 13.00 uur te vertrekken. De morgen benutten we om ons goed voor te breiden op de tocht . 
Alles wat los zit binnen in de boot veilig stellen, mastjes vast zetten en de ankerpaal in het ankerlier zetten. Je weet 
maar nooit!.  
We vertrekken volgens plan en varen via het Zeehavenkanaal Delfzijl richting de Dollard.  
Op de Ems komen we verschillende grote zeeschepen tegen. 
Johan voorop en Bernfried sluit de rij. 
.  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
Na een tamelijke rustige tocht 

komen via de Leda in Leer aan.  
Een mooi stadje met een mooie 

kade waar we aanmeren 

 
 



 

 
 
 
 
Het is te koud voor een 
steigerborrel maar we passen 
met zijn allen in de boot van 
Bernfried en Johanna. De 
campergasten komen ook 
gezellig borrelen. 
 

 
Zaterdag 29 april hebben we tijd om het stadje te bekijken. S’Avonds eten we met zijn allen in een Grieks restaurant.  
De volgende dag vertrekken we vroeg. De bruggen en de sluis staan open als we aan komen varen. 
Op de Ems hebben we een stuk de stroom tegen omdat het afgaand water is . De Ems gaat over in het Ems-
Dortmundkanaal. Het is een prachtige tocht met 3 sluizen die allemaal op staan als wij er aan komen.  
Johan heeft alles goed voor elkaar. Hij of Bernfried staan voor ieder sluis of haven in kontakt met de sluis- of 
havenmeester. De tocht duurt korter dan gepland en om 14.45 komen we in het kleine haventje van Surwold aan dat 
aan het Küstenkanaal ligt. Johan en Marieke zijn hier kind aan huis en we worden dan ook heel hartelijk ontvangen. 
We passen allemaal in de haven maar moeten wel “inschikken”. De campergasten hebben hun campers op een 
prachtig plekje achter het clubhuis kunnen parkeren. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Als iedereen een plekje heeft en vast liggen 
gaan we een meiboom uit het bos halen en 
opzetten.  
 
 



 

 
 
 
 
De boom wordt versierd met ballonnen en 
slingers en daar moet op gedronken worden.  
 

  
 
Maandag 1 mei is in Duitsland een feestdag. “Tag der Arbeid”. 
Alle winkels en de meeste restaurants zijn gesloten. De dag hebben we voor ons zelf en s’avonds staat er een bbq 
gepland. Samen met de leden van de haven hebben we een gezellige avond.  
 

  



Johan overhandigt de havenmeester een aandenken voor de gezelligheid en de fijne ontvangst. 
Een houten bord met “Moin “ erop geschreven.  
Een Duitse begroeting die veel gebruikt wordt. 
Dinsdag 2 mei is het een stuk kouder .  
De “restjes bbq” duurt dan ook niet zolang als de vorige dag.  
Het is te koud.  
 

Woensdag 3 mei vertrekken we om 9.00 uur uit Surwold en varen het Küstenkanaal helemaal uit tot Oldenburg.  
In de sluis voor de Stadshaven passen we net in. De campergasten staan langs het kanaal en zwaaien ons toe.  
In de haven is 100 meter voor ons gereserveerd doormiddel van een rood-wit lint. Het past precies.  
 

 
Na 6,5 uur gevaren te hebben is een drankje erg 
aanlokkelijk. Vooraan op de steiger is een klein 
onderkomen “Lieblingsplatz” genoemd. Uit de wind en in 
de zon is het goed toeven. 
 
 

  
 
 
Donderdagmorgen gaan we met z’n allen ontbijten in BarCelona waarna we de rest van de dag zelf kunnen invullen. 
Voor de meesten wordt dat winkelen in het oude Oldenburg. 
Tot nu toe boffen we met het weer. Wel wat koud maar het is droog.  
Maar wanneer we vrijdagmorgen opstaan regent het. Tot de avond hebben we ook nu de dag aan ons zelf. 
S’middags krijgen we het bericht dat de vrouw van Günter overleden is.  
Zij was al langer ziek. Na overleg met zijn familie kiest hij ervoor om de tocht met ons af te maken.  
In de Ratskeller waar we s’avonds eten is het goed toeven. Omdat Maaike en Joep de volgende dag afscheid van ons 
nemen hebben Maaike en Akke een bedankje gekocht voor de organisatoren van onze tocht. Dit wordt tijdens het 
diner overhandigd. Johan, Marieke, Bernfried en Johanna zijn zeer verrast. 
Zaterdag 6 mei vertrekken we in de mist uit Oldenburg. Maaike en Joep komen ons uitzwaaien.  
De Fajoma en de Vison vertrekken om 8.15 uur. Zij kunnen onder de spoorbrug door.  
De rest volgt wanneer de brug gedraaid wordt.  
In Elsfleht aan de Hünte moeten we tegen de stroom in aanmeren, dus draaien we onze schepen.  
 



 

Ook hier weer hebben de campergasten een leuke plek 
aan het water. 

 
Zondag 7 mei vertrekken we om 7 uur, met laag water zodat we het tij mee hebben.  
Ondanks de wind komen we zonder kleerscheuren bij de sluis van Bremerhaven.  
De jachthaven van Bremerhaven is nog niet zo lang geleden helemaal vernieuwd met prachtige steigers en mooie 
kades met appartementen. 
We bezoeken het Klimahaus. Hier beleef je de leefomstandigheden van de Noordpool tot de Zuidpool op één 
lengtegraad.  
 
 
De volgende dag 8 mei gaan we met een grote groep naar het Auswanderungshaus. Hier zie je wat miljoenen 
mensen meegemaakt hebben toen ze in de jaren dertig tot en met zestig/zeventig huis en haard verlieten om per 
schip een betere toekomst tegemoet te gaan.  
Om 18.00 uur ontmoeten we de campergasten om te gaan eten in een Pizzeria.  
Na afloop maken we leuke groepsfoto’s. 
 

 
 



Dinsdag 9 mei is de laatste dag van onze Smelnetocht. 
De groep brengt de dag door naar eigen inzicht. Om 18.30 uur treffen we elkaar bij Restaurant Pier 6.  
Hier hebben we een heerlijk afscheidsdiner.  
Het is weer reuze gezellig wat het afscheid na afloop alleen maar moeilijker maakt.  
De organisatie wordt nogmaals bedankt voor de indrukwekkende tocht en de heerlijke maaltijden met erg gezellige 
mensen.  
Vanaf morgen gaan de deelnemers naar eigen idee terug naar Nederland. 
 

 

 

 
 
 

Annemie van den Broek 

 


