
 
Smelne  voorjaarstocht 2022 
 
Vrijdag, 29 april 2022 
 
Onze voorjaarstocht beginnen we met het jubileumfeest van onze club. In 2020 bestonden 
we 15 jaar. Vanwege Corona is het 2 jaar uitgesteld. 
De organisatie, het bestuur, heeft zijn uiterste best gedaan om er een gezellig feest  van te 
maken. 
We komen met onze schepen aan in Akkrum.  
Hier maken we kennis met onze mede Smelneleden. 
Om 15.00 uur houden we aan boord van de Frysian Queen de jaarvergadering. Daarin wordt 
vóór gestemd dat de oud-leden ,die nu een  camper hebben ,lid mogen blijven en met de 
voor- en najaar tochten mee kunnen rijden. 
 
Om 17.00 uur komen de andere gasten aan boord, waaronder de personeelsleden en 
Wiepke Veenje van Smelne Yacht Center. 
 



 
 
We vermaken ons prima met live muziek en een heerlijk buffet. Er wordt vooral veel 
gebabbeld en gelachen. 
 



 



 
Na een prachtige tocht over de Friese wateren meren we rond 22.30 uur weer in Akkrum 
aan. 
We kunnen terugkijken op een geslaagd lustrumfeest. 
 
Deelnemers aan de tocht: 
Blue  Horizon                       Ed en Hanny Riege 
Trijntje                                  Frans Armee 
Fajoma          Johan en Marieke Michorius 
Butje          Bernfried en Johanna Werneman  
Sea Witch         Albrecht en Betty de Vries 
Viking          Günter + 2 gasten 
Vison          Andre en Annemie van den Broek 
Buitenhaven         Joep en Maaike Brink 
Joceb          Joop en Corry Glas 
Nynke          Ruud en Appie Hollema 
Neeltje Willem        Wim en Corry Nieuwhoff 
Rensina         Antoinette Gerritse en Jaap 
Manatee         Meindert en Eggie Klopstra. 
 
En onze campervrienden: 
Ale en Corry Oosting 
Cor en Aartje van Tricht 
 
 
Zaterdag 30 april 
Vandaag begint onze voorjaarstocht. S ’morgens om 10.00 uur is er een palaver op de 
graskant  
Het programma voor de tocht wordt besproken, iedereen heeft er zin. 
Om 10.30 is de afvaart naar Leeuwarden. 
Via Grou en Warda varen we een mooie tocht  naar Leeuwarden. Onderweg hebben we wat 
miezelregen. In Leeuwarden staan de kinderen van Simon en Ake Vis foto’s te maken. 
Zo hebben we van alle schepen een ‘varende’ foto. 
 
 



 



 
 
 
Als we bijna in Leeuwarden zijn krijgt de Blue Horizon pech. In de hele boot staat rook. Het 
blijkt dat de elektrische bedrading onder in het ruim aan het smeulen is. 
Gelukkig kunnen ze doorvaren totdat we in de Prinsentuin liggen. Hier zal de boot gemaakt 
worden zodat ze weer mee kunnen varen met de tocht. 
Een voor een komen de schepen onder de brug door en sluiten mooi aan. 
 
 





 
 
 
 
Aan het einde van de middag wordt er spontaan en steiger(graskant) borrel georganiseerd. 
Iedereen heeft wel een fles drank bij om warm te worden want het is best koud. Ook voor 
de hapjes wordt rijkelijk gezorgd. Jaap heeft zelfs een hele doos met warme snacks gehaald. 
Wat een verassing!! Alles ging erin als zoete koek. 
 



 

 
 





 
 
 
 
Zondag 1 mei 
 
Na een rustige nacht wandelen we om 10.30 uur naar het Fries Museum. Het is een mooie 
wandeling door het oude gedeelte van Leeuwarden. 
In het Fries Museum wordt vandaag voor het eerst in Nederland een schilderij van 
Rembrandt van Rijn ten toon gesteld. 
Namelijk “de Vaandeldrager”. Dit schilderij heeft de Nederlandse regering gekocht en gaat 
dit jaar langs twaalf musea in alle Nederlandse provincies. 



Er was van alles te zien in dit museum, voor ieder wat wils. Hier verbrengen we het grootste 
gedeelte van de ochtend. 
 
De middag is vrij te besteden. 
Tegen de avond wandelen we weer met de hele groep naar Indiaans restaurant “Jamuna” 
waar we een heerlijke maaltijd voor geschoteld krijgen. 





 
 
Maandag, 2 mei 
 
Om 9.30 uur vertrekken we naar Franeker. 



Daar aangekomen draaien we onze schepen één voor één en leggen we de schepen 
achterstevoren in de Stadgracht aan.  
 



 



 
 
Van de havenmeester krijgen we allemaal een lekker chocolaatje. 
 
S ’middags brengen ween bezoek aan het Eise Eisinga Planetarium van Franeker. 
Hier krijgen we een fantastische uitleg over het oudste werkende planetarium van de 
wereld. 
 
 
 





 
 
 
 
 
Franeker is een mooi stadje waar ze heerlijk ijs hebben en waar je leuk kunt wandelen. 
 





 
 
S ‘avonds gaan we uit eten in de Stadsherberg.  
Hier nuttigen we een heerlijk maaltijd. De campergangers sluiten zich uiteraard bij iedere 
activiteit aan. 
 





 





 
 
 
Dinsdag, 3 mei 
 
Om 9.30 uur gooien we de trossen los en verlaten we Het mooie Franeker om naar Harlingen 
te gaan. 
Bij Harlingen aangekomen moet we door twee hele smalle Bruggen. 
Gelukkig waait het amper en iedereen vaart zonder problemen door de smalle doorgangen.  
We sluiten weer netjes aan en liggen langs een mooi parkje vlak bij het huis waar Piet 
Paulusma , de weerman, gewoond heeft. 
De middag is vrij te besteden en diegene die nog nooit in Harlingen waren komen tot de 
ontdekking dat Harlingen een mooi stadje is om te vertoeven. 



Vooral bij de haven is van alles te zien. 
 
 
 
  









 
 
De campergasten staan dicht bij de haven. 





 
 
S ’avonds lopen we met de hele groep naar Pizzeria Roma waar we een pizza of een pasta 
kunnen eten. 
 
Woensdag, 4 mei 
In de morgen wandelen we met een omweg naar het KNRM station in de haven van 
Harlingen. 
We worden hartelijk ontvangen door twee medewerkers met koffie en gebak. 
 



 
 
We krijgen een diapresentatie en uitleg over het werk en het belang van de KNRM. Deze 
groep mensen redden geheel vrijwillig mensen die op zee of de grote wateren in gevaar 
komen. 
Iedereen is onder de indruk en er wordt unaniem vóór een bijdrage ,vanuit de Smelneclub, 
aan deze geweldige organisatie  gestemd. 
 
 
 



 
 
 



 



 
Na afloop van kunnen we de reddingsboten en het gebouw bezichtigen en er wordt een 
mooie groepsfoto gemaakt. 
 
S ‘avonds eten we een culinair hoogstandje in eetcafé Nooitgedacht. Er was van alles te 
eten. Echt heel lekker. 
 
   
 





 
 
Na afloop van dit heerlijke diner wordt de organisatie bedankt met een bloemetje en 
Antoinette Gerritsma krijgt een inovatieprijs voor het verzorgen van de warme hapjes bij de 
steiger borrel. 
 
 
 





 
 
 
De organisatie van deze voorjaarstocht tocht heeft echt hun best gedaan om zeer 
afwisselende activiteiten en eetgelegenheden te zoeken. Wij hebben heel erg genoten en ik 
denk dat ik voor de hele groep spreek. 
Daarvoor onze hartelijke dank. 
 
 
Organisatie: Ed en Hanny Riege en Meindert en Eggie Klopstra. 
 
 
Dit verslag is geschreven door Annemie van den Broek 
 
 
 
 


