
 

 

Verslag van de najaarstocht Sneek – Bolsward – Workum – Woudsend 

Herbsttörn Sneek – Bolsward – Workum - Woudsend 

Donderdag 21 september tot en met zondag 24 september 2017 

Donnerstag 21 September bis Sonntag 24 September 2017 

 

Deelnemers \Teilnehmer 

Allure   Gerrit, Angela en Linda Lansink/Veltkamp 

Aquamarin  Jaap & Nettie Dik 

Aquarius  Hans & Christine van Schijndel 

Blue Pearl  Klaus Dieter Zober & Doris en hond Selly 

Buttje   Bernfried & Johanna Wernemann  organisatie 

Fajoma   Johan & Marieke Michorius 

Manatee  Meindert & Eggie Klopstra   organisatie 

Mascotte  Ake & Mattie Postma 

Neeltje Willem  Wim & Corrie Nieuwhoff 

Trijntje   Frans Armee 

 

Donderdag 21 september 

In de loop van de middag melden alle deelnemers zich bij de Marrekrite steiger aan het begin van de 

Houkesloot. Door Bernfried en Johanna was de steiger met rood/wit lint gemarkeerd zodat alleen de 

deelnemende SmelnE schepen daar een ligplaats zullen innemen. En het werkte.  

Fijn om elkaar weer te ontmoeten. 

 



Die Teinehmer melden sich am Marrekrite Steg am Anfang vom Houkesloot. Die Organisatoren 

hatten den Steg reserviert mit Hilfe von einem rot\weissem Band hierdurch hatten alle Smelnes dort 

einen Liegeplatz. 

Es ist schön um einander wieder mal zu sehen! 

 

Het palaver wordt deze keer niet op het gras maar spontaan aan boord van de Buttje gehouden 

(dank je wel Johanna). Ook dat paste goed en de drankjes en hapjes lieten we ons goed smaken. Als 

belangrijk onderdeel van het palaver is ook de toelichting gegeven op het programma en de 

vertrektijd voor morgen.  

Das Palaver fand spontan auf der Bütje statt. ( Dankeschön Johanna!)Die Getränke und Snacks haben 

wir uns gut schmecken lassen.  Natürlich wurde uns das Programm und die Abfahrzeit auch noch 

mitgeteilt.  

 

Vrijdag 22 september 

We vertrekken om 08:30 uur zodat we om 09:00 uur voor de eerste brug van Sneek liggen. De 

Aquarius met Hans & Christine sluit ook aan zodat we nu echt compleet zijn. 

We kunnen de drie bruggen van Sneek met één brugopening met alle schepen passeren. In een mooi 

lint van schepen vervolgen we onze tocht naar Bolsward. Met de brugwachters zijn goede afspraken 

gemaakt zodat een vlotte doorgang mogelijk is. Het voetgangersbruggetje bij Oosthem sluit 

automatisch na een bepaalde tijd, maar kon ook weer snel open voor de resterende schepen. 

In Bolsward konden we aan de stuurboordzijde liggen.  

 

De middag was vrij om het stadje te verkennen en eventueel te shoppen. 

Om 17:00 uur worden we verwacht bij de bierbrouwerij en whisky stokerij Us Heit. Een aantal kende 

deze locatie al van een eerdere voorjaarstocht, maar toch weer goed om het verhaal van Us Heit 

tijdens de rondleiding weer te horen. Met 4 personen wordt de brouwerij draaiend gehouden. Er 

wordt bier, whisky en een aantal likeuren gemaakt. Jaarlijks wordt er 240.000 liter bier gebrouwen 

(vooral in fusten). Als vergelijking werd aangegeven dat Heineken slechts 5 kwartier nodig heeft voor 

deze productie! 

Aansluitend aan de rondleiding is er een stamppot buffet en een dessert buffet voor ons klaar gezet. 

Goed verzorgd en smakelijk. 

Wir fahren um 8.30 Uhr ab damit wir um 9.00 Uhr vor der ersten Brücke in Sneek liegen. Die 

Aquarius fügt sich zwieschen die anderen Teilnehmer und somit sind wir komplett. 

Um 9.00 Uhr öffnet sich die erste der drei Brücken in Sneek und wir fahren hintereinander durch alle 
drei Brücken. Wir fahren weiter nach Bolsward. Die Organisatoren haben gute Arbeit geleistet alle 
Brücken öffnen sich sobald wir davor liegen. In Bolsward konnten wir hintereinader an der 
Steuerbordseite liegen. 

Der Mittag war frei zum shoppen, Radfahren etc.. 



Um 17.00 Uhr wurden wir bei der Bierbrauerei und Wisky Brennnrei Us Heit erwartet.  

Einige Teilnehmer kannten diese schon von einem anderen Törn aber es war doch wieder 
interessant. 4Personen brauen Bier, Wisky und verschiedene Liköre. In einem Jahr brauen sie dort 
240.000Liter Bier. Dies wird in Fässern gelagert. Heineken braut die gleiche Menge in 75 Minuten. 

Anschliessend stand ein Buffet mit Eintöpfen für uns klar. Der Nachtisch auch in Büffetform war sehr 
lecker. 

 

Zaterdag 23 september 

Om 09:30 vertrekken we uit Bolsward met als bestemming Workum. De route gaat via Parrega. Een 

mooie route door het landschap Zuid West Friesland. De ligplaatsen zijn in het centrum van Workum. 

Er is een feestweek gaande wat zorgt voor extra activiteit en s’nachts extra overlast van de jeugd (om 

over de baldadigheid maar te zwijgen).    

Voor de middag is er een rondleiding in het museum De Waag (Warkums Erfskip) en een bezoek aan 

een keramiek atelier. In het keramiek atelier  werden we door één van de gebroeders Kunst 

meegenomen in het productieproces van de borden en beeldjes en het beschilderen daarvan. Heel 

veel handwerk en toch ook zorgen dat bij meerdere aantallen er toch eenheid is. Prachtig om dit te 

zien. In het Pottebakkershûs genieten we nog even na onder het genot van een kopje koffie/thee. 

Het diner is in het restaurant de Gulden Leeuw. Hiermee sluiten we deze dag van onze herfsttocht af. 

Wir fahren um 9.30 Uhr weg aus Bolsward. Es geht durch die schöne Landschaft von Süd\West 

Friesland nach Workum. Dort haben wir Liegeplätze im Zentrum. In Workum findet eine Festwoche 

statt. Extra Aktivitäten für die Jugend . Dar haben einige von uns nachts auch etwas von 

mitbekommen. 

Mittags haben wir eine Führung durch das Museum die Waage ( Workums Erfskip). Im Anschluss 
besuchen wir eine Töpferei. Die Gebrüder Kunst haben uns mitgenommen in dem 
Produktionsprozess von Tellern, Tierchen etc..und danach wurde uns erklärt wie die Artiekel 
angemalt werden.  Alles ist Handarbeit und bei grösseren Bestellungen muss man doch dafür sorgen 



das alles gleich aussieht. Sehr interessant! Anschliessend haben wir im Pottebakershaus noch Thee 
und Kaffe getrunken. 

Abends essen wir ein vortreffliches 3 Gänge Menu im Restaurant de Gulden Leeuw. Dies war Tag 3 
vom Herbsttörn. 

 

 

  



Zondag 24 september 

Na een rumoerige nacht constateren we dat het wel erg mistig is. Het plan was om 10:00 uur te 

vertrekken met als bestemming Woudsend, maar dat wordt uitgesteld naar 10:30 uur. Het is dan nog 

steeds mistig, maar onze organisatoren denken dat het dan verantwoord is. 

Mist betekent ook dat we dicht bij elkaar blijven en we meer informatie van onze tourleider 

Bernfried ontvangen. Het gaat langzaam, maar zonder problemen. En dan op het Heegermeer trekt 

in eens de mist op en schijnt de zon vol op. Gelijk weer allemaal zeilboten die proberen het beetje 

wind in de zeilen te vangen. 

 In Woudsend bij jachthaven De Rakken is aan de buitenkant de wal met rood/wit lint voor de SmelnE 

tocht afgezet. Met een paar dubbelliggers en één schip aan de binnenzijde lukt het voor iedereen 

een plekje te vinden. Het weer is prachtig geworden en daar kunnen we tot het diner goed van 

profiteren. Mensen zoeken elkaar op en mooie gesprekken vinden plaats (onder het genot van een 

drankje en een klein hapje). 

 



 

 

Het afscheidsdiner vindt plaats in het pas geopende restaurant Omke Jan. De producten komen zo 

veel mogelijk rechtstreeks van de boer uit de omgeving. Authentiek en lekker. Eten zonder fratsen 

noemen ze dat bij Omke Jan. Wij hebben dat in de verschillende gangen van het diner mogen 

ervaren.  

Bij een afscheidsdiner horen ook afscheidswoorden en presentjes voor de organisatoren. De 

presentjes werden verzorgd door Johan en Marieke en Johan richtte zich in zijn afscheidswoorden tot 

de organisatoren. Hij stond stil bij de kwaliteiten van Bernfried in zijn rol op  het 1e schip in deze 

tocht.  

Een goede afstemming met de brugwachters, vooraf en tijdens de tocht; de communicatie naar de 

deelnemende schepen; mooie ligplaatsen en zeker niet op de laatste plaats weer echt SmelnE weer. 

Alles was perfect door de organisatoren geregeld.   

Bernfried, Johanna, Meindert en Eggie heel erg bedankt voor deze mooie herfsttocht. Het was weer 

echt genieten.  

Natuurlijk ook een bedankje aan alle deelnemers, want zonder enthousiaste deelnemers was het niet 

zo leuk geworden. 

Nach einer für manche kurzen Nacht durch die feierende Jugend von Workum werden wir im dichten 

Nebel wach. Wir fahren erst um 10.30 Uhr ab. Es ist immer noch neblig aber Bernfried hat einen 

guten Kartplotter, Hans Radar und Johan übernimmt die Mitte. Meindert schliesst das Band. Gute 

Kommunikation ist in so einer Situation sehr wichtig und die haben wir einander ständig gegeben via 

Marifonkanal 77.  

Angekommen auf dem Heegermeer ist der Nebel auf einmal weg und wir haben die Smelneclub 

Sonne wieder bei uns! 



In Woudsend ist der Aussensteg für uns reserviert. Wir legen an manche im Päckchen aber auch das 

geht gut. Manche mache eine Radtour andere halten ein Palaver auf dem Steg ab wobei auch ein 

Getränk und Snacks nicht fehlen. 

Abends treffen wir uns in dem noch nicht so lange geöffneten Restaurant Omke Jan. Das Essen ist 

vortrefflich es wird mit Produkten aus der Umgebung gekocht. Essen ohne Fratzen nennen sie das! 

 

Wir nehmen heute Abend Abschied voneinander, jedoch nicht ohne ein Dankwort an unsere 4 

Organisatoren Johanna, Bernfried, Eggi und Meindert. 

Marieke und Johan haben kleine typische Geschenke aus Friesland gekauft und Johan hält eine kurze 

Dankrede. Er lobte Bernfried der zum ersten Mal eine solche Tour geleitet hat. 

Die Absprachen mit den Brückenwärtern vorab und während des Törns, die Kommunikation mit den 

teilnehmenden Schiffen, gute Liegeplätze und natürlich das echte SmelnE Clubwetter! 

Alles war durch die Organisatoren perfekt geregelt! 

Johanna, Bernfried, Eggi und Meindert Dankeschön für diesen schönen Herbsttörn! 

Natürlich auch ein  Dankeschön an alle Teilnehmer, denn ohne begeisterte Teilnehmer wäre es nicht 

so schön geworden! 

 

Frans Armee en Christine van Schijndel 


